
 
 

 

 
              
 

 

 

Zo mijn beste en nu ben je natuurlijk nieuwsgierig wat ik van JOU verwacht op  
9 november 2007. Hmmm …. 
 
Je kunt de Melon Pack Experience pas écht goed ervaren als je ook daadwerkelijk meedoet. Ik 
verwacht dus niet dat je straks met je handen in je zakken apathisch naar het podium staat te 
staren. Dat begrijp je neem ik aan. 
 
Wat verwacht ik dan WEL? Dat zal ik je vertellen heh heh … 
 
1. Neem iets mee wat geluid maakt. Denk aan Cabassa, Chekere, Claves, Guiro, Koebel of 
Maracca’s. Nooit van gehoord?? Denk dan aan een fluit, de rammelaar van je kind of 
een leuke zangeres!!! 

2. Doe schoenen aan waar je lekker op kunt bewegen. Je zult ze nodig hebben. 
3. Zorg dat je ‘in the ‘mood’ bent. Tip van de Pack: Hot Whiskey. Dit smeert namelijk 
gelijk de keel voor het zingen. Als je niet kunt zingen ->>> zie 1. 

 
4. De dresscode is                                        , dus doe eens GEK!!! Trek je Supermanpak 
uit de kast, doe een gifgroene strik in je haar, zet een maf hoedje op, zoek die knalrode 
schoenen weer eens op, dos je uit als Captain Jack Sparrow of scheer eindelijk die snor 
eens af. Doe iets! Doe eens GEK!! DOE HET!!! 

 
Mijn outfit hangt al klaar heh heh …  
 
De Melon Pack bestaat inmiddels uit ruim 140 Brothers & Sisters. Stuur deze e-mail s.v.p. 
door naar je vrienden en vriendinnen die zich nog niet hebben aangemeld.  
 
Op het podium gaat het trouwens iets drukker worden dan je misschien verwacht.  
Meerdere muzikanten zullen een bijdrage gaan leveren aan de Melon Pack Experience, maar 
ook een fenomeen onder de dichters zal zijn toetrede doen tot het muzikantenbolwerk in 
Ridderkerk. Wel eens gehoord van de ‘jozzonet’?? Hmmm … 
 
 Ik zal je de volgende keer iets vertellen over de steeds groter wordende Melon Pack. 
   
Gegroet, 
 
The Great Melon 
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