
 
 

 

 
              
 

 

 

Zo mijn beste, 

En dan ineens is het bijna 9 november. Om met de woorden van de meest bescheiden Brother 
in ons midden te spreken ... HET DAK GAAT ERAF!! HET DAK GAAT ERAF!! HET DAK GAAT ERAF!! HET DAK GAAT ERAF!!  
En hoe??? Heh heh … 

Ik heb vorige keer gezegd ... DOE EENS GEK!!DOE EENS GEK!!DOE EENS GEK!!DOE EENS GEK!! Iedereen heeft natuurlijk zo zijn eigen 
interpretatie van 'doe eens gek', maarre schrik niet ...  
De Melon Pack bestaat inmiddels uit 200200200200 Brothers & Sisters en onder hen bevinden zich 
piraten, samurai, heksen, demonen, vampieren, Lodewijk de XIV, gothic babes, duivels en nog 
veel meer fantastische creaturen. Zie je het voor je?? Heh heh heh ... Heel goed! 

Ik heb je de afgelopen maanden meegenomen in de wereld van de Melon Pack en de strekking 
van mijn 'greetings' moge duidelijk zijn. Schakel het denken en de zorgen voor morgen ff uit 
voor een avondje en laat je meeslepen door de muziek. Dans, zing, heb het vooral naar je zin 
en doe mee. You are part of the Pack my friend!!!You are part of the Pack my friend!!!You are part of the Pack my friend!!!You are part of the Pack my friend!!! 

Het was me een waar genoegen om de afgelopen maanden voor spreekbuis te spelen, terwijl de 
Melon Pack zich week in week uit in het zweet stond te spelen. Ik draag de fakkel nu over 
aan mijn goede vriend en Melon Brother van het eerste uur PaulusPaulusPaulusPaulus (No.1).  Paulus zal als 
ervaringsdeskundige alle Brothers & Sisters waar nodig een beetje begeleiden tijdens de 
Experience. 

Gegroet en tot 9 november, 

The Great Melon 

 

I want my melons yellow 
I want my melons blue 
I really dig the white ones 
My melon brothers too 
oooh oooh 

 

 

Greetings from The Great MelonGreetings from The Great MelonGreetings from The Great MelonGreetings from The Great Melon    


